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‘Gelukkig de vredestichters…’  (Mat. 5:9) 
 
Wat fijn om jullie allemaal weer te zien! We kunnen elkaar nog 
geen hand geven, maar het is al heerlijk om jullie allemaal 
weer te zien en om samen, zo zachtjes als het was, weer de 
Heer te kunnen aanbidden. En straks kunnen we elkaar 
ontmoeten, buiten op het plein. 
 
Ik kan jullie vandaag meteen een leuk familiebericht 
vertellen. Onze dochter Maaike is afgelopen woensdag 
bevallen van een zoon: Levi Wiebe.  
Maaike, Paul en Levi maken het goed! 
 
Vandaag is het Pinksteren! Wat een bijzonder moment om 
de zondagse samenkomsten te hervatten. 
 
Op de Pinksterdag, ruim 2000 jaar geleden, nadat de 
leerlingen van Jezus vervuld waren met de Heilige Geest, 
preekte Petrus die geweldige preek waarop drieduizend 
mensen zich lieten dopen. 

 
Handelingen 1 
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op 
die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 
drieduizend. 42Ze bleven trouw aan het onderricht van de 
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken 
het brood en wijdden zich aan het gebed. 
 
De Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest, vormde 
het startschot voor de kerk als geloofsgemeenschap.  

 
Jezus heeft de dood overwonnen met Pasen. 
Jezus is heeft de aarde verlaten met Hemelvaart. 
En wij kunnen allemaal leven in verbinding met en 
bekrachtigd door de Heilige Geest, die is uitgestort op de 
Pinksterdag. 
 
Dit is een realiteit die we mogen ontdekken. De realiteit 
van Pasen is dat we kinderen van God zijn, die zonder 
schroom tot hem kunnen naderen. Onze zonden zijn 

vergeven. Ik hoop dat jij deze realiteit ontdekt hebt. 
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Dat is het Goede Nieuws. 
En op hetzelfde moment zijn er vele mensen, voor wie die 
ook geldt, maar die dit eenvoudig weg nog niet ontdekt 
hebben. Wij mogen hen Goed Nieuws verkondigen. 
 
De realiteit van Pinksteren is dat we NU AL kunnen delen in 
het leven zoals God het bedoeld heeft. We kunnen NU AL 
leven verbonden met Vader, met de Zoon en met de Heilige 
Geest. 
 
Het leven van de Hemel, de vrede, vreugde van zijn 
koninkrijk mogen NU AL ons deel zijn, ondanks het feit dat we 
in een gevallen wereld, vol onrecht leven. 
(voorbeeld giraffe: met de voeten op aarde, de kop in de 
hemel) 
 
Romeinen 14 
16Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, 17want 
het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar 
van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.  

 
Pinksteren, de Heilige Geest, verbindt ons met de Hemel 
terwijl we nog op aarde leven. 
De Heilige Geest is de Hemel op aarde. 
We mogen die realiteit ontdekken, de realiteit dat God 
dichtbij is, betrokken bij ons leven en ons kracht geeft. 
Wij mogen leren meebewegen in de dans van Vader, Zoon 
en Geest. Een dans die gemotiveerd wordt door liefde en 
compassie voor ALLE mensen op deze wereld. 
 

Het koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, 
vrede en vreugde, zegt Paulus. 
 
De realiteit op onze aarde is, dat er nog onrecht, oorlog en 
ook verdriet is… 
 
De verkondiging van Jezus was over het Koninkrijk van God. 
En voortdurend komt deze spanning in beeld. 
De spanning tussen de realiteit op aarde en de realiteit van 
Gods Koninkrijk.  
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En de komst van Jezus en de uitstorting van de Heilige 
Geest brengt het Koninkrijk van God terug naar de onze 
wereld. Gerechtigheid, vrede en vreugde zijn NU AL binnen 
handbereik. 
 
Matteus 5 
1Toen hij de  mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging 
hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord 
en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en 
juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 

De zaligsprekingen, Jezus onderwijst hier over zijn 
Koninkrijk, het zijn eigenlijk kenmerken van Zijn Koninkrijk. 
 
Vorige week, in de videoboodschap, hebben we stilgestaan bij  
‘Nederigheid’ en bij ‘verdriet en troost.’ 
 
Vandaag wil ik stilstaan bij ‘gerechtigheid’ en ‘vrede’. 
Als eerste gerechtigheid: 
 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
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Dit is een ongelooflijk hoopvolle tekst. ‘Zij zullen verzadigd 
worden’. We zijn op weg naar een rechtvaardige samenleving, 
naar een samenleving zonder onrecht. 
 
Ik heb gemerkt dat heel veel mensen bij het woord 
gerechtigheid of rechtvaardigheid heel snel denken aan 
‘het bestraffen van onrecht’.  
En dat is best begrijpelijk. Wij zeggen weleens: ‘het recht moet 
zijn loop hebben’. En we bedoelen dan dat een rechter moet 
oordelen over een overtreding of misdaad. En dan volgt er 
een straf. Dat noemen wij gerechtigheid of 
rechtvaardigheid. 
 
Gods Plan is echter veel mooier dan dat. 
Kijk maar: 
 
Romeinen 5 
18Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft 
geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid 

van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden 
vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19Zoals door de 
ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars 
werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle 
mensen rechtvaardigen worden. 
 
Jezus heeft ons vrijgesproken, zegt Paulus, Hij heeft ons het 
leven gegeven, en alle mensen zullen rechtvaardigen 
worden.  
 

Het plan dat Jezus met jou en mij heeft is dat wij vrij zullen 
zijn, zullen leven en rechtvaardigen zullen zijn.  
Zijn plan is een volledig herstel. 
 

Jezus is onze redder (niet onze vernietiger). 

God is uit op herstel, niet op vergelding. 

 
God ziet zelfs af van vergelding door ons vrij te spreken. 
We zijn op weg naar een samenleving zonder onrecht. 
Dat is Goed Nieuws! 
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God wil ons wel helpen om de schade/het kwaad in ons leven 
NU AL te herstellen. 
Hij nodigt ons uit om te leven samen met hem, bekrachtigd 
door de Heilige Geest. En dan wordt die prachtige vrucht NU 
AL zichtbaar: 
Galaten 5 
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing.  
 
Het zijn grotendeels dezelfde elementen als in de 
zaligsprekingen in Matteus 5. 
 
Matteus 5 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
 
Vrede is een kenmerk van koninkrijk van God. 
 
Maar conflict en oorlog is een realiteit in onze onvolmaakte 

wereld, in onze werkelijkheid.  
 
Dat speelt zich af op het wereldtoneel: er is op dit moment 
een conflict tussen Israël en de Palestijnen. En er wordt 
elkaar veel leed berokkend, moeders huilen om hun gedode 
kinderen… 
 
En het speelt zich af in ons eigen leven. Ook wij hebben te 
maken met relaties die verbroken zijn, met onbegrip, 
onvermogen, boosheid, ruzie, enz. 

 
En in deze wereld vol conflicten, roept Jezus ons op om 
vredestichters te zijn. 
 
Matteus 5 
9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
 
Wij kunnen, met Gods hulp, in de kracht van de Heilige 
Geest, proberen vrede te stichten in onze eigen kring van 

relaties.  
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We kunnen kiezen om zachtmoedig te zijn, we kunnen kiezen 
om geen ‘oog om oog, tand om tand’ toe te passen. We 
kunnen, met Gods, hulp kiezen om te vergeven in plaats van 
vergelden. 
 
En we kunnen bidden voor de wereld waarin we leven. 
We kunnen bidden om vrede. 
 
We gaan zo naar een lied luisteren. 
Opwekking 744 
 
En ik zou je willen uitnodigen om naar dit lied te luisteren als 
een gebed. Een gebed om vrede. 
Het is een gebed om vrede voor Jeruzalem.  
 
Maar het gaat veel verder dan vrede voor Jeruzalem. 
Het is een gebed voor vrede in Israël, vrede in het Midden-
Oosten, vrede op aarde. 
 
Het is een gebed voor vrede, shalom, in het hart van elk 

mens, ook voor jou en mij. 
 
Ik wil graag eindigen met het lezen van  
Openbaring 21 
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste 
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet 
meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit 
de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die 
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik 
hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’ 
 
AMEN 

- Opwekking 744 – Vrede voor Jeruzalem 

- Slotlied door praisegroep 

- Zegengebed (afsluiting) 


